
  

16.05.2025 “De Vredesgroet” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

يْءٍِِ ِشه لهىِكُلَِ ِعه كهانه هِ ِالَلّه اِإنَِه اِأهوِْرُدَُوهه ِمِنْهه نه يَُواِبِأهحْسه إذِهاِحُيَِيتُمِْبِتهحِيَهةٍِفهحه وه
سِيبًا   حه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله ِ :صلى الله عليه وسلموه ِتهدْخُلُونه دِهِ،ِلَه الَهذِيِنهفْسِيِبِيه ِوه لَه تَهىِتؤُْمِنُوا،ِوه نَهةهِحه الْجه
ابهبْتُمْ؟ِأهفْشُواِِ لْتُمُوهُِتهحه يْءٍِإذِهاِفهعه لهىِشه ِأهدُلَكُُمِْعه لَه ابَُوا،ِأهوه تَهىِتهحه تؤُْمِنُواِحه

مهِبهيْنهكُمِْ لَه  .السَه

 

Waardevolle Moslims, 

Onze nobele religie, de islam, spoort ons aan om elkaar 

bij elke ontmoeting en afscheid te begroeten met de 

vredesgroet. Helaas wordt deze mooie soenna vandaag 

de dag vaak vergeten door wereldse drukte en digitale 

afleiding. In plaats van een warme groet heersen kille 

blikken en stilte. Nochtans opent een eenvoudige groet 

met een glimlach harten en bevordert broederschap. 

“Es-Selâm” is een van de Schone Namen van Allah en 

betekent vrede en veiligheid. 

“Esselâmu aleykum” betekent: Moge de vrede, 

barmhartigheid en zegeningen van Allah met u zijn. 

Allah zegt in de Koran: “Wanneer jullie met een groet 

worden begroet, beantwoord deze dan met iets beters 

of op gelijke wijze.” (Soera An-Nisâ, 86) 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Jullie zullen het Paradijs niet 

binnengaan tot jullie geloven, en jullie geloven niet 

echt tot jullie elkaar liefhebben. Verspreid de 

vredesgroet onder elkaar!” (Moeslim) 

Beste Gelovigen, 

De groet geven is soenna, beantwoorden is verplicht en 

het hoorbaar maken is een religieuze plicht. In 

onveilige of verlaten plaatsen is het groeten zelfs 

verplicht. Het betekent eigenlijk: “Je bent veilig bij mij, 

wees gerust.” 

Volgens de etiquette: De oudere groet de jongere. De 

rijdende de lopende. De binnenkomende de aanwezige. 

De kleine groep de grote 

Bij het betreden van een kamer hoort degene die 

binnenkomt als eerste te groeten. Als één iemand in een 

groep antwoordt, is dat voldoende. 

Thuis groet men de aanwezigen; is er niemand, zeg 

dan: “Es-selâmualeynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.” 

De Profeet صلى الله عليه وسلم en zijn metgezellen omhelsden elkaar 

alleen na een lange afwezigheid of een reis. 

Handenschudden is soenna en brengt vergeving van 

zonden. 

Onislamitische gewoonten zoals buigen, het kussen 

van de eigen handen of wangen bij het groeten worden 

beschouwd als  bid’a en zijn ongewenst. 

Er zijn ook situaties waarin men geen groet geeft, zoals 

tijdens het gebed, tijdens het luisteren naar de preek, 

het reciteren van de Koran of bij zondaren die openlijk 

hun zonden begaan. 

Waardevolle Broeders, 

Laten we de vredesgroet niet beperken tot de moskee, 

maar het deel maken van ons dagelijks leven. 

De vredesgroet verzacht harten, versterkt banden en 

leidt tot Allah’s tevredenheid. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Verspreid de vredesgroet, voed 

elkaar, bid wanneer de mensen slapen, en jullie zullen 

in vrede het Paradijs binnengaan.” (Tirmizî) 


